
 

                  Dat wind de ongezonde damp Meteen de stad 

uit blaast! 

 

 

 

 

 

 

 

 

NA DE REGEN 

 

Langzaam                                                              

zie ik loodgrijze wolken gaan, slagregens 

wegtrekkend naar de einder. 

                                                                           

Jouw ogen weerspiegeld in alle plassen,          

jouw lieve glimlach verlicht het landschap.  

                                                                           

Terwijl ik wacht in de grauwe vlakte,                

op een teken van leven na de dood,                         

krijst een stormvogel zijn kreet uit                   

in de nacht.  

                                                                          

De laatste druppel valt… 
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