
 

 

 

                                  

 Verlangen 

 

                                                                                       

Waarom blijven appels hangen                                       

terwijl zij blozen van verlangen                                             

te behagen en te stralen                                                       

wie komt ze plukken, strelen                                   

desnoods in partjes delen                                                   

waar is toch de knaap                                          

om een appeltje te stelen 

                                                                                                    

De appel wil zich laten vangen                                         

wordt zo moe van al dat hangen                                        

pluk haar                                                                                

voor ze verrimpelt en verdroogt 

                                                                                                

Kom dan… reik je hand omhoog 
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