
10 jaar Dijkdichters 
 
Wie zijn toch die dichters daar achter de dijken? 
Poëtische toppers uit allerlei wijken, 
die Lelystad prachtig dynamisch beschrijven. 
Kunstzinnige woorden die heel lang beklijven. 
Wie zijn toch die dichters? Wie kent ze bij naam? 
Die dichters die deze dag tien jaar bestaan? 
 
Ik ken ze, ik kan ze afzonderlijk roemen. 
Maar beter is om ze als groep te benoemen. 
Want dat is hun drijfveer, hun spirit, hun kracht. 
En dat heeft ze tien jaar t’rug samengebracht. 
 
Dichters zijn vaak losse individuen. 
Met ijdele ego’s die anderen schuwen. 
Maar deze groep dichters, zij hébben wel namen, 
maar wat ze begeestert: ze doen alles sámen. 
En dat ze verschillend zijn maakt ze juist sterk.    
Zo maken ze samen echt schitterend werk. 
 
De een houdt van rijm en maakt fraaie sonnetten. 
Een ander schrijft haiku’s in korte coupletten. 
Een derde kan prachtig zijn hart openstellen. 
Een vierde kan mooie verhalen vertellen.  
De verzen zijn ritmisch en magisch of vrij. 
Er komen fantastische sferen voorbij. 
 
Vandaag viert die groep een bijzonder moment 
van tien jaar bewezen illuster talent. 
En dat ik hier staan mag, ik voel me vereerd 
en zeg maar eenvoudig: gefeliciteerd.  
Ga verder voor zilver, voor goud of ivoor. 
Maar ga vooral samen nog heel lang zo door. 
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